Sjawoe’ot: Van Tora tot Kaastaart e 1

Sjawoe’ot, het Wekenfeest, is een van de drie pelgrimsfeesten en markeert het moment waarop
het Joodse volk de Tora ontving op de berg Sinai. Dit feest, dat zeven weken na Pesach
plaatsvindt, staat in het teken van leren, verbondenheid en... zuivelgerechten!

Wat vieren we met Sjawoe’ot?

De gave van de Tora — Volgens de traditie ontving Mozes op deze dag de Tien Geboden
op de berg Sinai. Dit wordt beschouwd als het spirituele ‘geboortemoment’ van het
Joodse volk.

De oogst van de eerste vruchten — In bijbelse tijden was Sjawoe’ot ook een
landbouwfeest, waarbij de eerste opbrengsten (bikoeriem) van de oogst naar de Tempel in
Jeruzalem werden gebracht.

Hoe vieren we Sjawoe’ot?

Leren de hele nacht door (Tikoen Leil Sjawoe’ot) — Veel mensen blijven tot
zonsopgang wakker om zich te verdiepen in Joodse teksten en de Tora te bestuderen.
Het lezen van Megillat Ruth — Het verhaal van Ruth, die zich uit vrije wil bij het Joodse
volk voegde, wordt gelezen. Dit sluit aan bij het thema van toewijding aan de Tora.
Synagogen vol bloemen — Het gebruik om synagogen en huizen te versieren met
bloemen en groen herinnert aan de berg Sinai, die volgens de traditie in bloei stond toen
de Tora werd gegeven.

Kaastaart en zuivelgerechten — Sjawoe’ot staat bekend om heerlijke melchige
lekkernijen, zoals kaastaart, blintzes en quiches. Waarom? Daar zijn verschillende
verklaringen voor, waaronder het idee dat de Tora wordt vergeleken met melk: voedend
en puur.

Van vrijheid naar verantwoordelijkheid

Sjawoe’ot herinnert ons eraan dat vrijheid (Pesach) pas echt betekenis krijgt met
verantwoordelijkheid: het ontvangen van de Tora. Het is een feest van groei, kennis en samen

leren.

Chag Sameach!




